
Al voor 1930 ontstonden 
de eerste initiatieven om 
voor de Milsbekenaren 
een kerk te bouwen. 
Aanvankelijk was er 
onenigheid over de plek 
van een kerk: bij de 
Rijksweg of bij 
de Zwarteweg.  

Tot 1930 bestond 
Milsbeek uit een aantal 
verspreid liggende 
keuterijtjes en 
arbeiderswoningen. Het 
"centrum" van Milsbeek 
lag bij het einde van 
de Onderkant. Een kerk 
of school was er niet; 
daarvoor moest men naar 
Ottersum. 

In 1930 was de kogel door de kerk: bisschop 
Schrijnen van Roermond besloot dat Milsbeek een 
eigen parochie zou worden. Hij benoemde 
Ludovicus Hoefnagels tot Bouwpastoor. De naam 
van de nieuwe parochie werd "Onze Lieve Vrouw 
Van Altijddurende Bijstand". 

Pastoor Hoefnagels zou later Jan Janssen, Riek 
Janssen, Tinus Peters, Drikus Janssen en Sjaak 
Jacobs noemen als drijvende krachten. 

HET INITIATIEF



Toen Door "Maas" Lamers 
een deel van haar grond 
aan de Zwarteweg schonk 
voor de bouw van de kerk, 
was dat een logische plek 
voor de bouw van de kerk. 
Naast het van Door 
verkregen perceel werd 
nog een perceel bijgekocht 
van de familie Voss. 

De kerk zou ongeveer 
komen op de plaats waar 
nu de Pastoor 
Hoefnagelsstraat aansluit 
op de Zwarteweg. 

Omdat er ook toestemming kwam voor 
de bouw van een school, oordeelde 
Pastoor Hoefnagels dat het perceel bij 
de Zwarteweg te klein was. 
Toen "Net-as-ok" Hannes Arts overleed 
kon diens grond ten noord-westen van 
de Kerkstraat gekocht worden. Zo 
verkreeg men voldoende ruimte voor de 
bouw van de kerk en de school. Ook de 
pastorie en het patronaat werden op 
deze grond gebouwd. 

Als u de tekening goed bekijkt zult u 
ongetwijfeld verschillen zien met 
de kerk zoals deze is gebouwd.

HET BOUWPLAN

De kerk, de school 
en de pastorie 
werden ontworpen 
door de Nijmeegse 
architect 
J.Coumans. 



De bouwvergunningen voor de 
kerk en de school waren er op 3 
juli 1931. Overigens moest er na 
het verlenen van de vergunning 
nog op de bouw bezuinigd 
worden. Op zondag 16 augustus 
1931 metselden pastoor 
Hoefnagels en deken Kreijelmans 
de gedenksteen in de gevel van de 
kerk. Op 30 januari 1932 werd de 
kerk in gebruik genomen. 
Vanaf die tijd was het zondags stil 
in Ottersum. 

De Milsbekenaren hebben voor de bouw van de kerk veel werk moeten verzetten. 
Zij voelen zich daarom nog steeds de eigenaren van hun kerk. 

Vanaf de Zwarteweg werd een nieuwe 
toegangsweg naar de kerk aangelegd: 
het Kerkelaantje. Later kreeg deze weg 
de naam "Pastoor Hoefnagelsstraat". 

Op 13 mei 1931 werd de bouwvergunning 
voor de pastorie verleend. Deze werd voor 
f 7.710 aangenomen door de Milsbeekse 
aannemer Driekus Lemmen en kwam 
gereed op 25 november 1931. 

DE BOUW



Eind 1932 werd besloten om 
het patronaat te bouwen. Dit 
vond geheel in eigen beheer 
plaats. Het patronaat werd 
vooral gebruikt door de 
Milsbeekse jeugd, maar 
bijvoorbeeld ook de 
toneelvereniging ONA en 
fanfare Crescendo vonden er 
onderdak. Het is zelfs tijdelijk 
gebruikt als klaslokaal en 
noodkerk. Ook nu nog is het 
patronaat het clubgebouw van 
fanfare Crescendo. 

Samen met zijn Middelaarse broer 
Grad bouwde Driekus Lemmen de 
school die op 1 december 1931 
werd geopend. 

De meisjes van de eerste 
eerste klas van onze school. 

DE SCHOOL

HET PATRONAAT

De school kreeg vier leerkrachten. Hoofd werd 
W.Hendrickx uit Beesel. 
Leerkrachten juf Akkers en "mèster Bendels" 
hadden al in Ottersum les gegeven. 
De vierde leerkracht werd juf Smeets uit Blerick. 



Pastoor Hoefnagels had als koster en 
organist Thij Peters uit Het Ven benoemd. 
Thij en zijn vrouw Marie Krebbers 
vestigden zich in een woning tegenover 
de kerk. 

"Mèster Hendrickx" nam na Thij's dood de taak als organist op zich, die hij 
veertien jaar zou vervullen. Hij werd opgevolgd door Ties Hubbers.

Toen Milsbeek nog geen eigen 
parochie was, werden 
Milsbekenaren begraven in 
Ottersum. Na het gereedkomen 
van de kerk werden zij 
begraven achter de kerk. 
Geleidelijk is dit kerkhof 
uitgebreid en verfraaid. Achter 
op het kerkhof werd een 
lijkhuisje gebouwd, dat werd 
bedekt met zand: de 
"Calvarieberg".  

In oktober 1944 moesten de Milsbekenaren evacueren. Na terugkomst in de 
zomer van 1945 bleken veel huizen en ook de kerk zwaar beschadigd te zijn. 
Tijdens het herstel van de kerk werd het patronaat gebruikt als noodkerk. 

In 1934 overleed Thij echter onverwacht. 
Marie vervulde daarna gedurende 17 jaar 
het kosterschap. Marie's broer Joep 
vestigde zich aan de Kerkstraat als 
bakker-kruidenier en hielp Marie met 
het kosterschap. Marie en Joep kregen zo 
alletwee de bijnaam "de Köster". 

Achter het kerkhof bleek een militaire 
begraafplaats aangelegd te zijn. Hier 
zijn ruim 200 Britse militairen begraven 
die in onze omgeving gesneuveld zijn. 
Ter herdenking van de burger-
slachtoffers werd op de hoek van 
de Kerkstraat en de Langstraat een 
oorlogsmonument gebouwd. 

DE KOSTERS

DE KERKHOVEN
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