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Hoi jongens en meisjes

Wij vieren het feest van ons 15 jarig bestaan en jullie krijgen een cadeautje!

Wij zijn de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (SCM). Het cadeautje past bij wat wij willen bereiken met onze stichting. Wij
willen graag mensen vertellen over hoe Milsbeek was, wie er woonden en wat er allemaal gebeurd is. Daarom zorgen wij
voor informatieborden bij monumenten, zoals de oude molen, en geven wij boeken uit over de geschiedenis van Milsbeek.
Omdat we 15 jaar bestaan willen we ook graag dat de kinderen van Milsbeek iets weten over hun dorp. Daarom hebben we
een kleurboek gemaakt. Op de ene bladzijde staat van alles over een bepaalde periode van Milsbeek en op de andere kant
staan dingen die daarbij horen en die je in kunt kleuren.

Ik denk dat het belangrijk is te weten dat we er al meer dan 2000 jaar geleden mensen leefden in Milsbeek. Toen heette het
natuurlijk nog geen Milsbeek. De eerste keer dat de naam Milsbeek op een kaart verschijnt is in de eerste helft van de 19e
eeuw, dus bijna 200 jaar geleden. Zie maar op de kaart uit 1830 hieronder. Er staat Meilsbeek.

Wij hebben ook een dorpsvlag, die zie je hiernaast als kleurtekening. In het echt is hij natuurlijk gekleurd. De naam
Milsbeek is bruin omdat er roestbruin water (= mil) vroeger vanuit het moerassig veen door Milsbeek naar de Maas
stroomde. Milsbeek betekent dus beek met roestbruin water.

De Maas en de Niers zijn blauw zoals water.

De slagzin "Historie langs oevers van Maas en
Niers" staat ook in het blauw. De zin wijst op de
geschiedenis van Milsbeek.

De potten verwijzen naar de pottenbakkers en
keramisten.

De stuwwallen, zoals de Sint Jansberg, zijn
groen. Niet alleen omdat er veel bomen staan,
maar ook omdat Milsbeek veel natuur heeft en
je er fijn kunt fietsen en wandelen.

De rode cirkel staat voor alle Milsbekenaren
samen en de zwarte lijnen geven aan dat zij
verbonden zijn met de omgeving.

De gele achtergrond tenslotte staat voor het
optimisme en de energie van de gemeenschap
van Milsbeek.

We hopen dat jullie veel plezier hebben van dit
boek!

Ton Frenken, voorzitter van Stichting
Cultuurbehoud Milsbeek.




De dorpsviag van Milsbeek
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Historie langs ocvers van Maas en Niers




|Jstijd
Ongeveer 150.000 jaar geleden was er een jjstijd in onze omgeving. Gletchers van ruim 300 meter hoog, nog veel groter dan op de
foto hieronder, bedekten grote stukken van Europa en ook stukken van Nederland. Ze kwamen ongeveer tot hier.

Hiemaast kan je zien hoe een gletcher de grond voor zich uit
duwt. Zo is de Jansberg ontstaan. Het is een van de

stuwwallen die bij Groesbek en de Veluwe zijn gevormd. afzetting :teuxgl?t gletsjer
Er stroomden kleine beekjes vanaf de gletcher naar smeltwater g

beneden, naar de Maas en ook naar de Rijn die hier toen zanden ’

samen liepen. Pas later is de Rijn aan de andere kant van ondergrond weggedrukt:

Groesbeek gaan stromen.

In het ijs werden grote zwerfkeien meegevoerd. Vlakbij
Milsbeek boven het Zevendal liggen er nog een paar. weggedrukte lagen
Van heel grote zwerfkeien zijn later hunebedden gebouwd.

vorming bekken

In de laatste ijstijd ca 10.000 jaar geleden lag er hier geenijs,
maar er was nauwelijks begroeiing. Er leefden hier mensen,
zoals de Neanderthaler en de moderne mens en beesten
zoals paarden, bisons en zelfs mammoeten en de wolharige
neushoorn, die op de kleurplaat staan afgebeeld.







Bloemenstraat

Vroeger waren er geen dijken. De rivier de Maas overstroomde vaak en het water bracht zaden van
bloemen mee uit Frankrijk en Belgié. In het voorjaar groeiden uit de zaden mooie bloemen langs de straat
en dus noemden de mensen het: Bloemenstraat.

Heel lang geleden, in de IJzertijd, woonden er ook al mensen in de buurt van de Bloemenstraat. In de
grond zijn er dingen teruggevonden die zij gebruikten. Hoe ze woonden kan je op het plaatje zien.

De weg bestaat al bijna 2000 jaar. Natuurlijk heette die vroeger niet de Bloemenstraat, want het was een
stukje van een weg die de Romeinen bijna 2000 jaar geleden hadden gemaakt. Die weg liep van de
belangrijke romeinse stad Xanten in Duitsland naar de brug bij Cuijk en dan naar Nijmegen.

Omdat dit de plek is waar al zo lang geleden mensen leefde, heeft Cultuurbeboud Milsbeek het oudste
huisje gekozen als logo. Een logo is een beeldmerk dat we overal gebruiken. Het staat hieronder rechts.
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De Bloemenstraat
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Kanonskamp en Schietberg tijdens de Tachtigjarige oorlog 1568-1648

Voor het jaar 1568 hoorden Nederland, Belgié en Luxemburg, samen 'De Nederlanden', bij Spanje. Het
grootste deel van Nederland kwam in 1568 in opstand tegen de Koning van Spanje, alleen Limburg en
Noord-Brabant bleven in bezit van de Koning. De opstandige provincies werden 'De Noordelijke
Nederlanden' genoemd. De door Spanje bezette Nederlanden dus ongeveer Limburg, Brabant, Belgié en
Luxemburg, waren 'De Zuidelijke Nederlanden'.

De Spaanse koning wilde de Nederlanden niet kwijt en voerde oorlog tegen de staten die zelfstandig wilden
worden. Deze oorlog heeft tachtig jaren geduurd van 1568 tot 1648.

Het Genneperhuis

Dicht bij de Bloemenstraat waar de Niers in de Maas stroomt, ligt de ruine van een sterke burcht: het
Genneperhuis. Aan de Milsbeekse kant van de Niers ligt het 'Kroonwerk' dat de burcht moest beschermen.
In 1641 was het Genneperhuis bezet door een Spaans leger. Frederik Hendrik was toen Stadhouder, de
leider van de Noordelijke Nederlanden. Hij kwam in 1641 met een leger van twintigduizend soldaten naar
het Genneperhws en heeft dit toen veroverd.

Om zich te beschermen tegen het Spaanse leger
bouwde Frederik Hendrik een grote
‘circumvallatielinie’, een ring van grachten en
wallen. Op de kaart hiernaast kan je de linie zien.
Een stuk van de linie lag ongeveer op de plek waar
nu het Kanonskamp en de Schietberg zijn. Boven
op de heuvel tegenover de school heeft toen net
zo'n kanon gestaan als op de kleurplaat.

Frederik Hendrik had in zijn leger ongeveer
tweeduizend ruiters.

Een leger had ook een aantal soldaten met een
geweer, in die tijd 'musket' of 'vuurroer' genoemd.
Ze konden maar een paar keer per minuut
schieten. De soldaten hadden een zwaard bij zich
voor het geval ze van dichtbij werden aangevallen.

11



Kanonskamp en Schietberg
80-jarige oorlog
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Uit het dagelijks leven in Milsbeek in de vorige eeuw

Kolenkit
Een kolenkit is een soort emmer, die speciaal is gemaakt om kolen vanuit het kolenhok naar de kolenkachel te brengen.
Door hem bij de handgrepen te pakken kan je de kolenkit makkelijk dragen en ook gemakkelijk leegschudden in de kachel.
De vorm van de kolenkit is praktisch doordat hij naar boven toe steeds smaller wordt; dat voorkomt omvallen.

Geitenkar
Meestal hadden mensen vroeger een hondenkar om spulletjes te vervoeren. Maar Piet Peters heeft hier een geit voor zijn kar
gespannen en zijn neefje, Jan van Dijck, loopt ervoor.

Koffie- en theeverkoper
Deze man is 'Joep de Krebber' Krebbers. Hij had een bakkerij en kruidenierswinkel aan de Kerkstraat, maar hij fietste ook
door het dorp om zijn koffie en thee te verkopen.

Bijenmanden
Dit is Jaap Linders; hij had als hobby het maken van (bijen)manden. Een bijenmand was een gevlochten bijenkorf, de woning
van de bijen en tegelijk hun werkplaats. T— . _

-
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De bedstee
Vroeger had je in boerderijen vaak een bedstee. Het was
een soort kast in de woonkamer met deurtjes ervoor. 's
Avonds gingen de deurtjes open en kon je in bed kruipen.
Het bed had soms geen matras maar hooi. Mensen hoefden
dan geen aparte slaapkamer te maken. Op de foto hiernaast
slapen 4 kinderen samen in een bedstee.

Champignonkwekerijen
In de jaren zestig waren er drie kwekerijen in Milsbeek. De
meeste champignonkwekers waren kleine boeren die
overstapten op de teelt van champignons. Champignhons
werden en worden gekweekt in donkere cellen. Hierin staan
stellages met horizontale bakken. De bakken worden gevuld
met een laag compost van ongeveer 20 cm dik. Daarop
komt een laag dekaarde. Op de dekaarde verschijnen na
verloop van een a twee weken de eerste champignons, die
de boer plukt en verkoopt.

13



Uit het dagelijks leven
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St. Jansberg

Pas in 1817 werd dit gebied bij Nederland gevoegd; daarvoor was het van Duitsland.
De grond kwam in handen van baron Verschuer die Huize St. Jansberg uitbouwde tot een heel mooi
landgoed, dat in de buurt ‘het kasteel’ werd genoemd. Veel boeren pachtten een stuk grond van de baron.

Er stonden vroeger veel minder bomen, bijvoorbeeld omdat de grote moestuin veel zon nodig had. Ietsje verder was een
fruitboomgaard. Een hele grote eik bij het huis werd gebruikt als uitkijkpunt om te zien of er bosbranden waren. Het
personeel klom er zondags ook in om te kijken of de koets met de familie al weer terug van de kerk kwam. Zagen ze de koets
dan konden ze het theewater vast opzetten.

In de oorlog werd de villa verwoest en naderhand niet meer opgebouwd. Als je nu gaat wandelen op de St. Jansberg kan je
nog wel zien dat de baron er heel bijzondere bomen had aangeplant b.v. een Sequoia, een mammoetboom. Hij wordt ook wel
de boksboom genoemd omdat hij een zachte verende bast heeft, zodat je je hand niet bezeert als je er een klap tegen geeft.
Ook de oude ijskelder waar in de winter stukken ijs uit de vijver ingelegd werden, is er nog. In de zomer was de kelder nog
steeds lekker koel en konden er levensmiddelen in bewaard worden. Vroeger was er geen elektriciteit bij de vila en zeker
geen koelkast, maar dit werkte goed. Nu is de ijskelder in gebruik als een

plek voor vleermuizen, omdat het er in de zomer koel is en in de winter het

binnen niet vriest. & =
Nu is de grond van Natuurmonumenten.
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De Rijksweg

De Rijksweg werd rond 1850 aangelegd. Voor die tijd was de Oude Baan de doorgaande weg in Milsbeek, die Nijmegen en
Gennep verbond.

Vroeger lag er langs de Rijksweg een tramlijn. Hierover reed toen een stoomtram. Deze zie je in het midden van de
kleurplaat. De tramhalte lag in het centrum van Milsbeek, waar de Rijksweg over een heuvel loopt. Er was daar ook een
een dubbelspoor waar goederenwagons geladen en gelost konden worden.

In 1909 verhuisde Gradje Jacobs naar Milsbeek. Zijn bijnaam was 'Gradje de Mdélder', ofwel Gradje de molenaar. Ook in
Milsbeek bouwde Gradje molens waar graan gemalen werd. Het gemalen graan hadden ze nodig in hun bakkerij. Het
onderste stuk van hun windmolen en de winkel met bakkerij staan er nog.

Drie kinderen van Gradje werden ondernemer in Milsbeek. Zoon Frans werd de molenaar op de molen. Zoon Sjaak had de
winkel en bakkerij aan de Rijksweg. Dochter Grada runde het café en de danszaal bij de molen.

Later bouwde zij de zaak waar nu restaurant 't Topke is.
Je kunt alle drie hun ondernemingen op de foto zien.

Op de foto hiernaast zijn kinderen op bezoek in de bakkerij van
Gradjes kleinzoon Piet Jacobs.
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De Rijksweg
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Potterie de Jacobsladder

Op de tekening hiernaast zie je pottenbakkerij 'De Jacobsladder', die bij de rotonde van de Zwarteweg en
de Rijksweg ligt. In het gebouw is nu het museum 'De Oude Pottenbakkerij'. Naast de Jacobsladder staat
het woonhuis van de pottenbakker die in de Jacobsladder werkte.

Al meer dan tweehonderd jaar geleden werkte en woonde er een pottenbakker, Hendrik Hoesen, in het
woonhuis. Nu woont pottenbakker Geert Jacobs er. Op de foto hieronder zie je een keramisch
muziekinstrument dat Geert heeft gemaakt.

Dertig jaar geleden heeft Geert bij een verbouwing van zijn huis de fundering van een pottenbakkersoven
van Hendrik Hoesen teruggevonden.

In 1935 bouwden drie broers Van den Hoogen een bloempottenfabriekje. Zij maakten bloempotjes voor
bloemenkwekers in Lent en Aalsmeer. Met de vrachtauto op de tekening werden de potjes daar naartoe
gebracht. De bloempottenfabriek is nu museum de Jacobsladder. Je kunt er de met hout gestookte
pottenbakkersoven bekijken en allerlei apparatuur die gebruikt werd voor het maken van de bloempotjes.

19
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Steenfabriek

Aannemer Coolen haalde eind van de 19e eeuw veel klei weg bij de Maas, omdat men daar een bocht
moest verleggen. Hij kwam op het idee om van de klei stenen te gaan bakken en in 1898 bouwde hij een
veldoven op de plek van de huidige fabriek. Met een treintje werd de klei naar de fabriek gebracht, waar
ze er bakstenen van maakten.

In 1931 werd de fabriek gekocht door Huisman,die er een veel modernere ringoven neerzette.

In 1976 wordt de tunneloven gebouwd die nu nog op het terrein aanwezig is. Bij de tunneloven wordt een
nieuwe schoorsteen gebouwd en ook die staat er nu nog. De laatste verandering aan het terrein was het
maken van een haven aan de Maas in 1983. Vlak daarnaast werd een grote overdekte klei-opslag
gebouwd.

In 2008 wordt besloten de steenfabriek definitief te sluiten. Nu praat men erover hoe het terein voor iets
anders gebruikt kan gaan worden.

21



De Steenfabriek
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Vrachtauto's en graanoogst

In Milsbeek zijn op verschillende plaatsen heuveltjes in het landschap te zien. Dit zijn 'rivierduinen', die nu
nog goed te zien zijn in de Maasduinen (zie foto). Het zijn bergjes van zand die hier duizenden jaren
geleden door de wind naartoe zijn geblazen.

In de vorige eeuw zijn veel van deze rivierduinen afgegraven. In de rivierduin werd een gat gegraven dat
in het Milsbeekse dialect een 'zandkuul' werd genoemd. Op de kleurplaat rechtsboven zie je hoe mannen
met hun schop een vrachtauto vol zand scheppen. Het zand werd bijvoorbeeld gebruikt als ergens een
nieuwe weg aangelegd werd. de steenfabriek gebruikte ook veel zand voor het maken van bakstenen.

Het graan werd vroeger met de hand gemaaid. Dat was mannenwerk. De vrouwen raapten het gemaaide
graan bij elkaar en maakten er bossen van, die 'garven' genoemd werden. Een aantal van die garven
werden schuin tegen elkaar gezet op het land om te drogen: dat heet een 'schoof'. Op de tekening zie je
drie schoven staan.

Als het graan droog was werd dit met paard en wagen opgehaald. Een of twee mensen tilden telkens een
garf op met een 'gaffel', een riek met twee tanden, en gooiden de garf dan boven op de wagen.

Op de wagen stapelde iemand de garven netjes

op zodat ze niet van de wagen konden vallen.

Bij de boerderij werden de garven op een grote hoop
gelegd: een korenmijt. Daarboven werd een soort dak
gemaakt tegen de regen.

Op de tekening links staat Milsbekenaar Wim Emons
bij een van zijn eerste vrachtauto's.

Wim was de grondlegger van het grote Milsbeekse »
transportbedrijf 'Emons Transport'. Rond 1950 vervoerde ==
Wim bloempotjes voor de pottenbakkers. De bloempotjes = -
werden op de vrachtauto gestapeld met stro ertussen
zodat ze niet stuk gingen. Met de vrachtauto vervoerde
hij ook graan en hooi en soms zelfs dieren.
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Vrachtauto’s en graanoogst
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Kerk en school

In 1930 had Milsbeek nog geen school en ook geen kerk. Ottersum wel, dus daar gingen de mensen naar de kerk en de
kinderen naar school. In 1930 besloot de bisschop dat Milsbeek een kerk zou krijgen en in 1931 kwam er toestemming voor
een “Rooms Katolieke school voor lager onderwijs”: een basisschool.

Milsbeek had toen nog maar 150 gezinnen en die moesten met elkaar ervoor zorgen dat de kerk betaald en gebouwd werd.
Ze hebben veel zelf gedaan bij de bouw.

De Nederlandse staat betaalde gelukkig de kosten voor de school en die was in december 1931 klaar; de kerk een paar
maanden later.

In de oorlog werd de kerk flink beschadigd, maar dat is later weer hersteld.

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft nog heel veel schoolfoto’s uit de eerste jaren van de school. Hieronder kan je er een
paar zien. Juffen en meesters uit de jaren ‘50, een klassenfoto uit het schooljaar 1932-33 en de school in de jaren ‘30.
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De kerk en de school rond 1932
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Milsbeek in de oorlog 1940-1945

De oorlogsjaren waren moeilijk voor de inwoners van Milsbeek, maar de moeilijkste periode begon in oktober 1944.

In september hadden de Gealieerde troepen een aanval gedaan die heel Nederland moest bevrijden. Bij Groesbeek werden
heel veel parachutisten gedropt en hangliders neergelaten. Het plan lukte niet en de Duitsers konden ze hier in de buurt
tegenhouden. De Duitsers wilden geen burgers, die de vijand zouden kunnen helpen, hebben op de plekken waar gevochten
zou gaan worden; daarom besloten zij om 17 oktober alle inwoners van Milsbeek (en ook die van Ottersum, Gennep en
Heijen) te evacueren.

Dat betekende dat alle mensen hier weg moesten. Lopend of op
karren gingen ze via Duitsland naar plaatsen in Nederland boven de
grote rivieren. Daar woonden ze bij onbekenden in huis. Ze maakten
zich heel veel zorgen over wat er met hun huizen en boerderijen zou
gaan gebeuren. Pas ruim na de bevrijding op 5 mei, konden ze weer
terug naar huis. Daar was heel veel kapot.

Operation Veritable heette de aanval die de Geallieerden inzetten op 8
februari 1945. De Engelsen (de blauwe pijlen op de kaart hieronder)
verdreven de Duisters uit ons gebied en gingen verder Duitsland in om
het tot de overgave te dwingen. Ze gebruikten daarbij ook heel veel
tanks en jeeps.

Na de oorlog kostte het de Milsbekenaren heel veel tijd en moeite om
alles weer op te bouwen.

Nijmegen O o
megen® <

> Br. XXX ¥
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Milsbeek in de oorlog

Een Tank
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De Potterie, de Feniks en de Vuurvogel

De Vuurvogel is een vogel die meer dan tweeduizend jaren geleden al werd genoemd in de Griekse
mythologie.

De Griekse mythologie bestaat uit een heleboel verhalen over de griekse goden, halfgoden en hun contact met mensen. De
Vuurvogel heette bij de Grieken de Feniks en was een vogel waarvan de veren met was aan zijn lijf waren geplakt. De
Feniks wilde telkens naar de zon vliegen, maar als hij bij de zon in de buurt kwam, verbrandde de Feniks en stortte hij neer
op aarde. Maar de vogel verrees telkens uit zijn as en vloog dan opnieuw naar de zon. Het is een symbool (voorbeeld)
geworden voor een nieuw begin.

Op de tekening zie je de 'romp' van de 'Oude Molen' die aan de Ovenberg staat. De 'Oude Molen' heeft maar een paar jaar
graan gemalen en daarna jarenlang leeg gestaan. Rond 1950 kocht Wim Jansen de molenromp en begon daarnaast een
pottenbakkerij. Hij was eerder directeur geweest van pottenbakkerij 'De Olde Kruyk'. Pottenbakkerij 'De Vuurvogel' was
voor hem en nieuw begin en daarom had hij de nhaam vuurvogel gekozen. Wim draaide en bakte het aardewerk en zijn
zwager Jan Koenen decoreerde (versierde) het. Jan Koenen maakte van staal een Feniks. Deze stond bij de Rijksweg om
mensen de weg te wijzen naar de potterie.

Nu bestaat de potterie niet meer, maar de Feniks is opnieuw gemaakt en staat nu aan het eind van de Ovenberg.

£
%
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De Potterie, de Feniks en de Vuurvogel




De drie vijvers

De basisschool van Milsbeek heet de “Drie Vijvers”, naar de vijvers in het bos op de Jansberg.
Rond 1850 zijn de vijvers aangelegd voor de mensen die in de villa op de Jansberg woonden. Uit de bovenste vijver werd
drinkwater gehaald. Niet alleen drinkwater voor de mensen in de villa, maar ook voor de boeren die daar in de buurt een
stuk grond hadden gepacht. Met paard en wagen gingen ze het water halen, dat ze in een ton moesten scheppen voor ze het
mee naar huis konden nemen.
Voor de villa werd er bij het prieeltje (plekje om te zitten) een pomp geplaatst die het water omhoog kon zuigen en naar de
villa kon bengen.
De middelste vijver had mooie fontijnen en werd verder gebruikt om omgezaagde boomstammen in te leggen. In het water
werden ze beschermd tegen houtworm en boktor, want die houden niet van water.
De onderste vijver was om in te zwemmen. Het water was er minder koud. Er stond zelfs een badhuisje in het water voor de
baron en zijn familie. Andere mensen mochten hier toen niet komen.

Hier zie je een paar fontijnen in de

S AR middelste vijver en het badhuisje in

L R e de onderste vijver.
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